Dementie
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Toch voel ik me gelukkig als mijn man Jingle Bells zingt

( er‘nen‘t‘ie zal het
niet zijn, want met
zijn geheugen is
niks mis”, ant-
woord ik mijn
vriendin als ze vraagt wat ik in
het Radboud denk te horen als
de uitslagen binnenkomen van
testen die bij mijn man Chris
zijn gedaan. Nee, op dat moment
had ik nog nooit gehoord van
Frontotemporale Dementie
(FTD), een van de ruim vijftig
soorten van dementie. Het is een
vorm die wel het gedrag, maar
niet direct het geheugen aantast.
De diagnose kwam hard aan.
Chris lijkt met zijn 58 jaar te
jong voor dementie. Aan de an-
dere kant vallen veel puzzelstuk-
jes op zijn plaats. Bij FTD hoort
ontremd eetgedrag. Dat ver-
klaarde de pakken koekjes en

snoepjes verstopt in zijn auto en
in de boekenkast. En de plakjes
vleeswaren die te snel op waren.
En waarom Chris steeds dikker
werd. Ook waarom hij niet veel
méér deed dan op de bank zitten
en tv kijken. Apathisch gedragis
ook een symptoom van FTD.
Het is nu ruim één jaar na de
diagnose. Chris gaat drie dagen
per week naar de dagbehande-
ling. Voor vleeswaren en derge-
lijke heb ik een extra koelkast in
gebruik. Koeken, nootjes,
toastjes en zelfs pitabroodjes lig-

‘Het wordt alleen
maar slechter
en nooit beter’

gen in een gesloten kast. Sinds
een paar weken zijn ook de deu-
ren en poortjes rond het huis op
slot. Chris ging wandelen, maar
stapte vervolgens bij mensen in
de auto om mee te rijden naar
een dorp verderop.

‘Funny stories’, zoals onze
zoons het noemen, zijn er (ge-
lukkig) genoeg. Bijvoorbeeld van
die keer dat hij door de politie
werd thuisgebracht na een fiets-
tocht van tien uur. Ja, ‘funny’,
met een heel vette knipoog.

Dementie is een vreselijke
ziekte. De enige zekerheid die je
hebrt, is dat het slechter wordt en
nooit beter. Het accepteren en
ermee omgaan, zijn zeker niet
makkelijk. Toch voel ik me ‘ge-
lukkig’ omdat Chris vrolijk blijft
fluiten en zingen, van Jingle Bells
tot Koeweit, kielekiele Koeweit.



